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8-10 jaar

l
Gesprek: Soms zijn wij als de akker in
dit verhaal. Wij hebben eigenschap-
pen waar we blij mee zijn én we

hebben eigenschappen die we liever wegdoen.
Welke eigenschappen wil jij laten groeien?
Welke eigenschappen wil jij wegdoen?

p
Spel: Zet een prullenmand in het midden
van de ruimte. De kinderen schrijven op
briefjes welke eigenschappen ze willen

wegdoen. Ze verfrommelen de briefjes tot
propjes. De propjes gooien ze in de prullen-
bak. Daarna gaan jullie de eigenschappen
recyclen. Zitten er eigenschappen tussen
die andere kinderen wel kunnen gebruiken?
Wanneer?

o
Schilderen: Wat willen de kinderen
laten groeien? De kinderen mogen
dit schilderen. Kijk aan het eind

eens samen naar alle schilderijen. Hoe ziet het
koninkrijk van God eruit?

s
Creatief: De kinderen kleien iets
wat ze mooi vinden in de wereld.
Kinderen die het moeilijk vinden om

iets te bedenken, kleien een boom die uit de
grond groeit.

11-12 jaar

l
Gesprek: Veel planten die wij als
onkruid zien, zijn best nuttig. Zo kun
je heel veel onkruid eten. Misschien

is het ook zo met mensen: Sommige lastige
eigenschappen hebben ook positieve kanten.
Iemand die heel koppig is, kan ook goed bij
zichzelf blijven. Iemand die bemoeierig is, kan
ook heel behulpzaam zijn.
Wat zijn eigenschappen die de jongeren niet
leuk vinden aan zichzelf? Laat ze deze eigen-
schappen opschrijven op papiertjes. Deze
papiertjes mogen ze opvouwen. Verzamel
de papiertjes en lees ze een voor een voor.
Kunnen de jongeren samen positieve kanten
van deze eigenschappen bedenken?

s
Creatief: De jongeren knutselen een
verpakking voor zichzelf. Als iemand
hen zou planten, wat zou er dan op

de zaadzakjes staan? De jongeren schrijven
hun leuke en minder leuke eigenschappen op.
Ook mogen ze opschrijven wat zij nodig
hebben om goed te kunnen groeien.

Vertelling 8–12 jaar

Het koninkrijk van God
Wat is eigenlijk het koninkrijk van God? Daar heeft Jezus veel verhalen over. Die
verhalen heten gelijkenissen. Hij vergelijkt het koninkrijk van God steeds met iets 
anders, bijvoorbeeld met een akker vol planten. Daarover gaat dit verhaal.
Een boer heeft een grote akker. Hij zorgt er goed voor. Al het werk op de akker doet 
hij zelf, samen met zijn knechten. Vandaag zaait hij graan op zijn akker. Het is zwaar 
en vies werk. Eerst moet het graan gezaaid worden. Daarna moeten de zaden afgedekt 
worden met aarde. Dan moeten de zaden nog aangedrukt worden. De boer en zijn 
knechten zijn er heel de dag mee bezig. Moe en voldaan gaan ze slapen. Maar ’s nachts 
komt er stiekem een vijand naar de akker. Hij heeft zakken vol slechte zaden bij zich. 
Die vijand verspreidt de zaden over heel de akker. Net als de boer en zijn knechten 
dekt hij de zaden af en drukt de zaden aan. De volgende ochtend kijkt de boer 
tevreden naar zijn akker. De akker ziet er precies hetzelfde uit als de avond ervoor.
Elke dag gaan de boer en zijn knechten naar de akker. Hij let erop dat de akker nat 
genoeg blijft, zodat het graan goed kan groeien. De boer ziet jonge plantjes opkomen. 
Hij is blij. Elke dag groeien de plantjes wat groter. Op een dag zien de knechten dat 
het niet klopt. Ze gaan snel naar de boer toe. ‘Er groeit onkruid tussen het graan’, 
zeggen de knechten. ‘Wat moeten we nu doen?’ 
‘We moeten al het onkruid wegtrekken’, zegt een van de knechten. ‘Of we moeten 
het verbranden’, zegt een ander. ‘Of we moeten…’, maar de laatste kan zijn zin niet 
afmaken. 
De boer onderbreekt hen. ‘Niets van dat alles! We laten het onkruid staan.’ 
‘Maar straks zit het onkruid het graan in de weg’, spreekt een knecht tegen. 
‘Het onkruid is sterk en heeft diepe wortels. Als we het nu weghalen, gaat al het graan 
eraan. Dat willen we niet. Laat het maar staan.’
Dus dat doen ze. Pas als het graan klaar is voor de oogst, plukken de knechten het 
onkruid. Het onkruid verbranden ze. Het goede graan verzamelen ze in de schuur van 
de boer.
Er zijn dus goede planten en er zijn minder goede planten. Ze staan allemaal naast 
elkaar op de akker. Ze groeien allemaal tegelijkertijd. Hoe zit dat eigenlijk met 
mensen? Misschien zijn de planten op de akker wel als de mensen in het koninkrijk 
van God.
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